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HOOFDREDACTIONEEL

Lieve lezers,

De herfst is weer aangebroken en dat kan maar één ding bete-
kenen: het is weer tijd voor de oktobereditie van het HInT!
Deze keer nemen we een duik terug in de tijd en nemen we
jullie mee naar een lang vervlogen, maar zeer interessante
periode in de geschiedenis: de oudheid! Van de briljante uit-
vinder Archimedes tot de Chinese Han-dynastie, over dit
tijdperk is veel geschreven en het HInT draagt graag bij aan
dit repertoire.

Hetis een wet van Meden en Perzen dat de redactie
haar beste beentje voorzet om jullie te voorzien van leuke
artikelen. Daarom ligt een editie boordevol stukken over
de wondere wereld van de oude beschavingen voor jullie
klaar. Zo staat in deze oktobereditie een HInTerview met
hoogleraar Oude Geschiedenis Olivier Hekster, een bekend
gezicht onder alle jaarlagen. Daarnaast vertellen Rosa en
Jetze ons waar de oudheid nog te zien is in het Nijmegen van
vandaag de dag en maakt de Docenten Top Tien zijn rentree
met een nieuwe selectie. Ook de Aziatische oudheid wordt
vertegenwoordigd, want Emilios vertelt ons over de illustere
Mauryadynastie van India in de oudheid.

Kortom, met deze editie kunnen jullie even lekker
ontspannen wanneer jullie aan het eind van jullie Latijn zijn
na het harde studeren. Ik hoop dat jullie zullen genieten van
deze stukken over de klassieke wereld! Want zeg nou eens
eerlijk, wie denkt nou niet meerdere keren per week aan het
Romeinse Rijk?

Veel leesplezier!

Jon Hartjes
Hoofdredacteur 2023-2024
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TROY
Historisch epos of actiefilm?

Door Cara Peters

De Trojaanse Oorlog is een van de beroemd-
ste oorlogsverhalen uit de oudheid. In de tien
jaar durende oorlog, in de Ilias van Homerus
prachtig verteld, strijden bekende helden uit
de Griekse mythologie om de liefde, persoon-
lijk gewin, macht, eer en glorie. De film Troy
van regisseur Wolfgang Petersen is een visu-
eel spektakel, maar mist helaas een zekere
essentie.

Even in een notendop het verhaal: Paris, de Tro-
jaanse koningszoon, kaapt de beeldschone vrouw
Helena, vrouw van Menelaos, koning van Sparta.
Samen met zijn broer Agamemnon en hun Griek-
se bondgenoten, waaronder Achilles en Odysseus,
belegert hij Troje en nemen ze de stad uiteindelijk
in met behulp van een list, het Trojaanse Paard.

0ok goden spelen in deze oorlog een be-
langrijke rol. De oorzaak van Helena's ontvoering
ligt namelijk bij een ruzie tussen de goden. Lief-
desgodin Aphrodite wordt door Paris als mooiste
verkozen, waarop zij hem als beloning de mooi-
ste vrouw op aarde belooft: Helena. De godinnen
Hera en Athena zijn echter jaloers en daarmee
begint het gedonder. Waar in de Ilias de sterke in-
vloed van de goden uitgebreid wordt beschreven
en de weerslag die hun onderlinge conflicten heb-
ben op de stervelingen, zie je daar in de film ‘Troy’
weinig van terug.

De film speelt zich grotendeels af op het
Trojaanse strand. Daar hebben de Grieken niet
alleen hun legerkamp opgebouwd, maar ook de
strijd wordt daar geleverd. In de film wordt de
aandacht vooral gericht op de gevechten. Deze
zijn goed uitgewerkt: de scenes zitten vol met ac-
tie en vooral Achilles is opmerkelijk, hij verandert
in een echte vechtmachine. Helaas is hierdoor niet
van elk personage duidelijk gemaakt waarom ze
aan deze grote oorlog meedoen, zoals in de Ilias
wel wordt omschreven. Ook lijkt er een wrok te
zijn tussen bepaalde personages (bijvoorbeeld
tussen Achilles en Agamemnon), die niet wordt
verklaard of pas laat en tamelijk summier in de
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film wordt uitgelegd. Regisseur Petersen richt
zich in Troy meer op de redenen van de mensen
om aan de oorlog mee te doen dan op de goden.
Zo wil de op macht beluste Agamemnon niets
liever dan zijn rijk vergroten en streeft de sterke
Achilles ernaar om eeuwige roem te krijgen. De
goden komen eigenlijk nergens in beeld, zowel
letterlijk als figuurlijk.

De film volgt dus niet helemaal het ver-
haal zoals in de Ilias weergegeven. Toch is het
een episch heldenverhaal te noemen. Er is ook
goed gekeken naar de filmsetting. De kostuums
zijn prachtig: de soldaten dragen gedetailleerde
kurassen, waarin de spieren goed zichtbaar zijn.
De film heeft hiervoor zelfs een Oscarnominatie
gekregen. Ook met de acteurs is er niets mis, de
film heeft een echte sterrencast. Orlando Bloom,
als een romantische Paris en Diane Kruger, als de
mooie Helena, spelen hun rollen goed. De hoofd-
rol is voor Brad Pitt, die de sterke, arrogante
Achilles speelt. Vooral het gevecht met zijn tegen-
speler Eric Bana, de moedige en serieuze Hector,
is krachtig.

De Trojaanse Oorlog uit de Ilias verdient
eigenlijk verfilmd te worden in meerdere delen.
Om dit in één film weer te geven is uiteraard een
enorme Klus. Petersen heeft daarin duidelijk een
aantal keuzes moeten maken. Jammer genoeg
heeft hij de goddelijke interventies uit de Ili-
as weggelaten. Hierdoor mist er toch een stukje
diepgang en is het eerder een onderhoudende
actiefilm geworden, dan een representatieve his-
torische verbeelding van het Homerische epos.
Maar voor iedere geschiedenis enthousiasteling
die dat voor lief neemt en wel van een beetje actie
houdyt, is de film zeker een aanrader.



HET DOORLEVEN VAN EEN VERVLOGEN TIJDPERK
Een HInTerview met hoogleraar Olivier Hekster

Door Marinka van Dijk, Jon Hartjes en Cara Peters

Ondanks het feit dat Olivier Hekster al bijna
twee decennia als hoogleraar Oude Geschie-
denis aan de Radboud Universiteit werk-
zaam is, is hij pas één keer eerder benaderd
door het HInT. Met het oog op het thema
“Oudheid” kon de redactie daarom de kans
niet laten liggen om hem nogmaals te inter-
viewen. In zijn kamer op de tiende verdie-
ping, gekenmerkt door het levensgrote beeld
van Kkeizer Augustus naast de deur, troffen
wij Hekster om met hem te praten over zijn
liefde voor de Romeinse geschiedenis.

Onderzoek naar de oudheid

De meeste studenten geschiedenis kennen Oli-
vier Hekster al vanaf vroeg in het eerste jaar,
waarin hij een deel van de hoorcolleges van de
cursus Oudheid [ verzorgt. Zelf houdt hij zich
voornamelijk bezig met onderzoek naar de Ro-
meinse geschiedenis van de keizertijd en de
politieke cultuur daarbinnen. “Afgelopen jaar is
een heel groot boek van mij over Romeins kei-
zerschap van Caesar tot Justinianus uitgekomen,
dat is het laatste wat ik met Romeinse keizers
gedaan heb. Ik ben aan het kijken wat ik nu als
nieuw onderzoek ga doen. Ik ben aan het kij-
ken naar de politieke cultuur van de Romeinse
Republiek en processen van globalisering in de
oudheid, maar het is nog verkennen waar mijn
grote onderzoekslijn heen gaat.” Wel blijft Heks-
ter bezig met de oudheid, “maar de oudheid is
best wel groot.” De periodisering van de oudheid
is sowieso een lastig begrip. Zo vertelt Hekster
ons over de eerstejaarscolleges waarin het pro-
bleem met het bepalen van het einde van de
oudheid behandeld wordt. “Ik vind in principe
elke periode van de geschiedenis interessant af-
hankelijk van de vraag die je eraan stelt. Maar
wanneer houdt de oudheid op? Je kan hem door-
trekken zover je wilt.” Als voorbeeld haalt hij het
sultanaat Rim aan van de elfde tot de veertiende
eeuw. “Is dat middeleeuwen? Is dat oudheid? 1k

vind die groepen heel interessant.” Ook de re-
ceptiegeschiedenis is een punt wat Hekster inte-
resseert. “We hebben een senaat en een Capitool
in Amerika, met heel klassieke gebouwen.”
Interesse in de oudheid

Over de vraag waar zijn interesse in de
oudheid vandaan komt, moet Hekster even na-
denken. “Elke historicus realiseert zich dat wij
denken in historische narratieven. Ik ben al zo
lang met de oudheid bezig, dertig jaar, waardoor
er een soort logica is dat er een moment geweest
moet zijn dat ik daar geinteresseerd in ben ge-
raakt. Het is lastig om dat terug te halen zonder
in dat historische narratief te vervallen.” Hij wist
niet zijn hele leven al dat hij iets met de oudheid
ging doen. De interesse in de oudheid is geko-
men tijdens de studie Geschiedenis, “voor een
deel ook door docenten.” In eerste instantie was
Hekster erg gefascineerd door Grieks theater
en Griekse religie, maar na een jaar studeren in
Rome via het Erasmusprogramma in 1995 werd
hij verliefd op Rome en is hij Romeinse geschie-
denis gaan studeren. “Wat belangrijk is, zijn de
toevalsfactoren. Je komt ergens terecht door
dingen die je interessant vindt. In mijn geval is
dat de oudheid en daarin ben ik blijven hangen.”

Gesprek met een historische persoon

Als Hekster één historische persoon zou mogen
ontmoeten en deze persoon één vraag zou mo-
gen stellen, zou hij niet kiezen voor een van de
grote namen van de geschiedenis. “Ik vind die
individuen steeds minder interessant worden.
Ik vind de grotere lijnen interessanter dan toen
ik met geschiedenis schrijven begon. Veel is het
gevolg van structurelere manieren van denken.
Misschien zou ik dus niet één persoon een vraag
stellen, maar een wat uitgebreider gesprek wil-
len hebben met een paar slaven in Rome in de
eerste eeuw om te kijken wat hun leven nou pre-
cies was. Juist de mensen die we niet kennen zijn
interessant, want daar weten we niks van.” Een
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fundamenteel ander inzicht zouden we volgens
Hekster alleen krijgen uit gesprekken met de
groepen die niets geschreven hebben. De stro-
ming waarin er meer gekeken wordt naar histo-
ry from below is in de afgelopen decennia groter
geworden. “Elke geschiedschrijving zegt iets
over onze tijd.” Wel zegt Hekster, met het oog op
moderne dictators, dat er juist nu meer gekeken
wordt naar dictators in de geschiedschrijving
om te kijken of parallellen te vinden zijn. “Op
die manier kan de moderne tijd doorwerken
op hoe wij denken over geschiedenis.” Als voor-
beeld van hoe dit werkt noemt hij het boek The
Roman Revolution van Ronald Syme uit 1939.
Hierin worden de systemen van propaganda en
manipulatie van Augustus herkend, omdat deze
systemen ook door Hitler en Mussolini gebruikt
werden. “Het feit dat je vanuit je eigen tijd kijkt
wil niet zeggen dat je daarmee niets nieuws over
de oudheid kunt leren. Je vindt nieuwe dingen
omdat je nieuwe vragen stelt.”

“Elke geschiedschrijving
zegt iets over onze tijd”

Studiekeuze

Als Hekster nu student zou zijn, zou hij dan nog
steeds dezelfde studie doen? Het antwoord is
ja: “Ik vond Geschiedenis echt ontzettend leuk.
Ik zou het zo nog een keer doen.” Hekster legt
uit hoe hij bij Geschiedenis is gekomen. “Ik wist
niet precies wat ik wilde doen. Ik ben begonnen
met Rechten en Geschiedenis. Toen bleken alle
historici leuk te zijn en alle juristen studenten
een tamelijk amorfe massa in een zaal die niet
zo verschrikkelijk veel zei, dus toen ben ik door-
gegaan met Geschiedenis.”

Hekster is content met zijn keuze en met
wat hij heeft geleerd: “Ik ben heel blij met waar
ik ben uitgekomen, maar ik denk dat als ik nu
zou gaan studeren dat ik me misschien verplicht
zou voelen om een studie te kiezen die meer met
milieukunde of geologie te maken heeft. Als een
soort morele verplichting, maar dat heeft ook
met leeftijd te maken. Als ik puur uit interes-
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se zou kiezen, zou het nog steeds geschiedenis
zijn.” Hekster vindt sowieso dat een keuze uit in-
teresse en enthousiasme moet komen. “Anders
houdt je het volgens mij liberhaupt niet vol om
heel lang met iets bezig te zijn, laat staan dat je
andere mensen ermee kan enthousiasmeren.”

Hekster vertelt dat hij voor de studie
Geschiedenis heeft overwogen om naar de to-
neelschool te gaan. “Ik heb veel gespeeld. Maar
uiteindelijk is het reflectieve dat in het stude-
ren in algemeenheid zit en in het studeren van
geschiedenis in het bijzonder, hetgeen waar ik
toch blij van wordt.” Hekster vertelt dat toneel-
spelen naast zijn studie een grote hobby was,
ook toen hij in Engeland woonde. “Ik ben in Nij-
megen begonnen met studeren, toen heb ik een
jaar in Rome gestudeerd. Toen ben ik naar Not-
tingham gegaan voor een master en vanuit daar
ben ik naar Oxford gegaan. Daar heb ik ook het
grootste deel van mijn proefschrift geschreven
en toen heb ik een paar jaar in Oxford gewerkt
voordat ik naar Nijmegen ging.”

Relevantie en toepasbaarheid

In het geschiedkundig vakgebied wordt er veel
nadruk gelegd op de hedendaagse relevantie
van historisch onderzoek. We vragen Hekster
naar zijn visie hierop. Hekster gaat ervan uit dat
fundamenteel onderzoek feitelijk altijd relevan-
tie heeft en dat er onderscheid gemaakt dient te
worden tussen relevantie en toepasbaarheid.
“Ik denk dat wij als historici helder moeten ma-
ken hoe de vragen die wij aan de geschiedenis
stellen ons helpen na te denken over zowel het
verleden als het heden. En dat we moeten zor-
gen dat we - hetzij samen met andere mensen,
hetzij zelf - ook proberen de vertaalslag te ma-
ken zodat andere groeperingen dan professio-
nele historici daar iets mee kunnen. Dus aan de
ene kant schrijven we geleerde boeken en ge-
leerde artikelen voor onze collegae om echt te
begrijpen hoe het in de oudheid werkt - en dat
is belangrijk want daarmee gaat een vakgebied
vooruit en daarmee kom je tot nieuwe inzich-
ten - maar tegelijkertijd is het belangrijk dat wij
die inzichten ook zichtbaar maken voor mensen
die minder diep in de materie zitten. En ik denk
dat als we dat doen, de relevantie van die vragen
heel snel duidelijk wordt.”



OQudheid

In gedachte verplaatsen we ons naar de kroeg en
vragen Hekster of hij hetzelfde zou antwoorden
als iemand hem zou vragen: “U verdiept zich in
de oudheid, maar wat heb je daar nou eigenlijk
aan?” “Het antwoord zou iets uitgebreider zijn,
maar het basale antwoord is: als jij niet gein-
teresseerd bent in waar we vandaan komen,
hoe kun je dan tiberhaupt begrijpen wat er nu
speelt?”

Voor Hekster is het voordeel van ge-
schiedenis dat je er vragen aan kunt stellen die
ook nu relevant zijn, maar minder beladen. De
discussies  hierover
zijn daardoor opener
van karakter zonder
dat je meteen in enor-
me Twitterdebat-
ten terechtkomt. Hij
denkt dat het zinvol
is om na te denken in
termen als in histori-
sche laboratoria, om-
dat je periodes hebt
waar je van begin
tot het eind naar kan
kijken, kunt analyse-
ren en deze inzich-
ten kunt toepassen
op nieuwe dingen.
Hekster noemt een
multidisciplinair on-
derzoeksproject naar
verandering en ver-
nieuwing in de oud-
heid als voorbeeld. De
meest succesvolle innovatie ontstaat wanneer
deze gebaseerd is op iets dat mensen al begrij-
pen. Ofwel, het concept van verankering: “Dan
kom je dus tot een manier van denken waarin
je kunt laten zien hoe, op heel veel verschillen-
de momenten, veranderingen alleen acceptabel
waren als mensen begrepen waar ze vandaan
kwamen. Dat is een belangrijk inzicht. Ik heb
daar een lezing over gehouden in Utrecht bij de
opening van een centrum voor innovatief den-
ken in de gezondheidszorg. Zij hadden zich niet
gerealiseerd dat als jij een nieuwe innovatie naar
voren brengt, je misschien niet moet zeggen:
“Dit is helemaal nieuw en dit kennen we niet”,

maar juist: “Dit lijkt op dit en dit is hoe je erover
moet denken”. Dus dat zijn directie punten van
relevantie en toepasbaar ook.”

Oudheid in het publieke oog

Het Romeinse Rijk heeft een duidelijke nalaten-
schap in de populaire cultuur van vandaag de
dag. De Romeinen hebben zelfs TikTok veroverd
met de virale vraag ‘Hoe vaak denkt een man aan
het Romeinse Rijk?’, waarbij de meeste mannen
antwoorden dat ze meerdere keren per week
aan het Romeinse Rijk denken. Dit is niet ver-
bazingwekkend aan-
gezien er vele popu-
laire representaties
zijn van de Romei-
nen. Deze represen-
taties - zoals bijvoor-
beeld te zien in films
- liggen vaak onder
vuur, met als kritiek
dat ze niet histo-
risch correct zijn.
Hekster sluit zich
niet aan bij deze kri-
tiek op historische
films. “Ik ben voor
alles wat interesse
voor de geschiedenis
bij mensen brengt.
Daarnaast klopt het
per definitie niet,
elke geschiedenis is
een constructie. Het
kijken naar de ma-
nier waarop de oudheid in verschillende perio-
des en genres wordt weergegeven is ontzettend
interessant. Elke film over het oude Rome zegt
meer over ons dan over het oude Rome. Maar
dat maakt het niet minder interessant.”

Hier haakt Hekster verder op in door de
serie Rome aan te halen. Deze serie gaat over de
laatste dagen van de Republiek met de onder-
gang van Julius Caesar en de opkomst van Au-
gustus. Echter is in de serie een gebouw te zien
dat ontzettend lijkt op het Colosseum, terwijl
dit historisch gezien niet kan. “De serie was ge-
maakt voor een Amerikaanse en Chinese markt
en voor hen is Rome het Colosseum. Dus op het
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moment dat het Colosseum daar niet had ge-
staan, zouden de kijkers niet geloofd hebben dat
het Rome was. Historische accuratie is één kant
- wij zouden zeggen dat niet het klopt - maar
aan de andere kant is het Colosseum zo erg ge-
linkt aan het populaire beeld van wat Rome is,
dat het direct herkenbaar is.” Voor Hekster is het
geen heikel punt als een serie als Rome het niet
heel nauw neemt met de historische feiten. “Ja,
het Colosseum staat niet in de goede periode,
maar ik kan mij daar niet verschrikkelijk druk
over maken. Ik snap wel dat mensen het Colos-
seum koppelen aan Rome. Ik geloof niet dat een
film bedoeld is om historisch accuraat te zijn.”

Romeinen in de tweede kamer?

De Romeinse politieke en bestuurlijke organisa-
tie is een kenmerkende eigenschap van de macht
van het Romeinse Rijk. Deze Romeinse politieke
organisatie onder leiding van een keizer is van
invloed geweest op vele andere latere regimes.
Of huidige politici politieke technieken gebrui-
ken van Romeinse keizers is discutabel blijkt uit
het antwoord van Hekster. “Bepaalde retorische
technieken zijn van alle tijden, dus in die zin
wordt er op een vergelijkbare manier gewerkt.”
Hierbij is het ook belangwekkend om te kijken
naar het gebruik van propaganda en de parallel-
len tussen het heden en het verleden. Het kijken
naar hoe bepaalde beelden in de verschillende
groeperingen in de Romeinse samenleving tot
stand kwamen is erg interessant, zo betoogt
Hekster. Maar het gebruik van de term propa-
ganda is lastig met betrekking tot de Romeinse
tijd. “Propaganda is het van bovenaf verspreiden
van gerichte misleidende informatie. Dit vond in
de oudheid ook zeker plaats, maar vormde een
beperkter deel in hoe een bepaald beeld in de
samenleving tot stand kwam.”

Hekster kaart aan dat hij het veel inte-
ressanter vindt om over de beeldvorming in de
Romeinse samenleving na te denken. “Zo is te
zien dat er in verschillende groeperingen sprake
was van een compleet verschillende beeldvor-
ming. Dit was mede te danken aan de keizers die
tegenover andere groeperingen ook hele andere
beelden plaatsten.” Tot ongeveer tien jaar gele-
den onderscheidde Hekster dit als een funda-
menteel verschil tussen de oudheid en het he-

den, zo stelt hij. “In de oudheid was geen sprake
van massamedia, misschien munten een beetje,
maar deze zijn niet zo flexibel als de massamedia
van nu. Dus in de oudheid kon je dit soort paral-
lelle beelden uitzenden en daarmee wegkomen,
nu kan dat niet meer.” Lange tijd leek deze veron-
derstelling correct, tot de opkomst van Trump.
In zijn campagne werden verschillende beelden
onder verschillende groepen in de samenleving
verspreid. Daarnaast werd verspreidde infor-
matie, die ergens anders zichtbaar was, glashard
ontkend. Het uitzenden van zulke contrasteren-
de beelden en het ontkennen van zelf versprei-
de informatie door Trump geeft weer dat deze
manier van beeldvorming nog steeds werkt. “De
structuren die ik in de oudheid heb gezien blij-
ken veel directer met het heden vergelijkbaar
dan dat ik dacht. Het realiseren dat verschillen-
de groepen andere verwachtingen hebben en je
daar op richten, dat blijkt in alle tijd te werken.”

Levensles

Op de vraag of hij nog een levensles of tip heeft
voor de huidige studenten komen twee dingen
duidelijk naar voren: doe wat je leuk vind en
ga naar het buitenland. “Doe wat je interessant
vindt. Doe niet iets omdat je denkt daarmee een
betere baan te kunnen krijgen en omdat het
goed op je CV staat. Of omdat anderen het van
je verwachten, maar doe iets omdat je het inte-
ressant vindt.” Ook is Hekster groot voorstander
van een uitwisseling doen naar een buitenlandse
universiteit tijdens je studie. “Probeer je horizon
te verbreden en over je grenzen heen te kijken.”



LEESTIP: GESCHRIFTEN UIT DE OUDHEID

Knotsgekke literatuur en poézie uit het verre verleden
Door Bram Kuijt

Heb je ooit gehoord van de hond die een bar
binnenliep en niks kon zien in het oude Soe-
merié? Blijkbaar was dat dé grap van de Bron-
stijd. Hoewel het komische aspect van de grap
verloren is gegaan door de tand des tijds, blij-
ven de woorden aanwezig. Door de oudheid
heen zijn er talloze boeken, gedichten en gra-
vures gemaakt, waarvan slechts een relatief
klein deel is overgebleven tot het heden. Eén
van de oorzaken hiervan is de beruchte brand
bij de Bibliotheek van Alexandrié. Gelukkig
zijn er nog steeds tal van tekstuele werken die
wél de tand des tijds hebben doorstaan.

Denk bijvoorbeeld aan misschien wel de bekend-
ste literaire reeksen van de oudheid: de Odyssee
en [lias van de Griek Homerus. In deze dikke
pillen volgen we de Grieken in hun strijd tegen
de Trojanen, waarna Homerus overgaat naar de
rampzalige terugreis van de Griekse held Odys-
seus. Deze klassieke werken zijn vrij bekend
onder het algemene publiek, maar zijn lastig om
door te komen vanwege de enorme lengte die de
twee reeksen bij elkaar hebben. Desondanks zijn
deze twee werken wel degelijk het lezen waard,
mits je er tijd voor hebt. Bonuspunten als je deze
boeken in het openbaar leest, zodat iedereen
weet dat je probeert slim en wijs over te komen.
Wat ze echter niet weten, is dat je dit boek na een
kwartier al verwisselt voor de laatste nieuwtjes
op TikTok.

De oude Grieken zijn niet het enige volk
dat bekend staat om hun literaire werken. Hun
machtige buren op het Italische schiereiland, de
Romeinen, hadden door de tijd heen zoveel au-
teurs, dat er voor ieder wat wils is. Heb je zin om
sappige roddels over Romeinse keizers te lezen?
Zoek niet verder, Suetonius besteedde hier twaalf
boeken aan, van de beroemde Augustus tot de au-
toritaire Domitianus. Zijn korte (liefdes)gedichten
meer je ding? Geen zorgen, de hofdichter Marti-
alis schreef meerdere boeken die vol staan met
zijn epigrammen. De korte gedichtjes gaan over
van alles en nog wat, dus prima vermaak voor op

het toilet, in het OV of wanneer je de vraag van
de docent écht niet wil beantwoorden. [s theater
meer je ding? Geen probleem! Net als de Grieken
hadden de Romeinen een voorliefde voor theater.
Er zijn daarom ook vele Romeinse (en Griekse)
komedies en tragedies terug te vinden in de UB.
Mijn persoonlijke favoriet, de Captivi van Plautus,
is er helaas niet te vinden. Misschien is het niet je
ding, maar nieuwe dingen uitproberen kan geen
kwaad.

Nieuwe dingen komen en gaan, maar
sommige blijven populair. Dit geldt al helemaal
voor filosofie uit de oudheid. Tot op de dag van
vandaag laten mensen zich inspireren door filo-
sofen die waarschijnlijk te veel walmen hadden
ingeademd. De leerscholen van de filosofen Plato
en Aristoteles zijn misschien wel de bekendste, al
kan ik de moderne aanhanger van Plato’s geloof
niet uitstaan. Wist je dat hij een filosofische repu-
bliek stichtte op Sicilié, die vervolgens helemaal
in de soep liep? Een minder bekende, maar even-
eens gerespecteerde filosoof is Marcus Aurelius,
één van de vijf “goede” Romeinse keizers (als we
de bronnen moeten geloven). Hij was een stoicijn,
een geloof dat vandaag de dag nog steeds vele,
vooral mannelijke, aanhangers heeft. Wie wat
meer zoekt vanuit de vrouwelijke hoek, kan te-
recht bij de Griekse dichter Sappho. Haar lyrische
(persoonlijke) gedichten gingen voornamelijk
over de romantische liefde en bieden een vrou-
welijk perspectief op het leven in het archaische
Griekenland. Ze is daarnaast een van de weinige
vrouwelijke auteurs uit de oudheid, wat haarzelf
en haar werk extra bijzonder maakt in een wereld
die vooral werd gedomineerd door oude goden
en machtige mannen.

Zo lees je maar weer, beste lezer, de
oudheid heeft ondanks alle verloren teksten nog
steeds een hoop te bieden op het gebied van
literatuur en poézie. Denk bijvoorbeeld aan de
Soemerische hond die een deur opende om weer
te kunnen zien. Want als je voor alles open staat,
gaan er zoveel tekstuele deuren voor je open.
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DE HuUi1ZEN DER KENNIS
Grote bibliotheken uit de oudheid

Door Joey Leeuwestein

In een tijdperk ver voor de geboorte van in-
ternet, smartphone en BookTok, toen kennis
nog niet was opgeslagen in de Metaverse of
de cloud, waren bibliotheken de ware heilig-
dommen van het intellectueel erfgoed. Hier
waren geen digitale downloads of e-boeken
opgeslagen, maar juist duizenden rollen en
manuscripten: elk een schat aan kennis. Bi-
bliotheken vormden de bakermat van men-
selijke beschaving en waren de schatkamers
van wijsheid, ontdekking en debat. Ondanks
dat vele van deze oude bibliotheken niet meer
bestaan, hebben een aantal van deze kennis-
centra een noemenswaardige plek binnen de
geschiedenis verdient. Een verlate ode aan
drie van de belangrijkste bibliotheken uit de
oudheid.

De Bibliotheek van Alexandrié

In een tijd waarin boeken werden geschreven op
papyrus en rollen, was de Bibliotheek van Alex-
andrié het epicentrum van kennis en intellectue-
le bloei. Wellicht de beroemdste bibliotheek ooit
werd gesticht in de 3e eeuw voor Christus in de
stad Alexandrié in Egypte. Dit was de oermoeder
van alle hedendaagse bibliotheken. De wereld
moet haar dankbaar zijn geweest dat ze niet ge-
woon een enorme vuurplaats was voor alle papy-
rusrollen.

De Bibliotheek van Alexandrié had een
nobel doel: het verzamelen van al het geschre-
ven materiaal in de wereld. Er wordt gezegd dat
deze bibliotheek honderdduizenden manuscrip-
ten huisvestte, waaronder filosofische traktaten,
wetenschappelijke verhandelingen en literaire
meesterwerken. Het was niet alleen een opslag-
plaats voor kennis, maar ook een centrum voor
intellectuele uitwisseling waar geleerden zoals
Archimedes en Eratosthenes elkaar ontmoetten
om te discussiéren over de mysteries van het uni-
versum. Als de bibliotheek een Facebookgroep
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zou zijn geweest, zou de ‘Wiskundige Verhande-
lingen en Astronomie-liefhebbers’ groter zijn ge-
weest dan de hele stad.

Helaas heeft de Bibliotheek van Alexan-
drié niet het eeuwige leven genoten. De biblio-
theek heeft te maken gehad met branden, conflic-
ten en andere rampen, maar het was de beroemde
brand, of branden, die de laatste, trieste hoofd-
stukken van haar geschiedenis vormden. Terwijl
het mysterie van de oorzaak onopgelost blijft, is
één ding zeker: de wereld heeft een bibliotheek
verloren die wellicht groter was dan het grootste
online archief van vandaag.

De bibliotheek van Alexandrié, digitaal nagemaakt
voor Assassin’s Creed Origins

De Bibliotheek van Pergamon

Waar Alexandrié uitblonk in papyrus, stond de
Bibliotheek van Pergamon bekend om zijn liefde
voor perkament. Pergamon, gelegen in het huidi-
ge Turkije, was de thuisbasis van deze bibliotheek
die in de 3e eeuw voor Christus tot bloei kwam.
Het was de enige plek waar ‘perkament’ en ‘pres-
tige’ rijmden.

Deze bibliotheek was gespecialiseerd
in geneeskunde en medische wetenschappen en
huisvestte de werken van beroemde artsen zoals
Galenus en Hippocrates. Het was een medische
school, een apotheek en een bibliotheek in één.
Hier kwamen artsen en onderzoekers van over de
hele antieke wereld bijeen om hun kennis bij te
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werken en te discussiéren over wat er zich onder
de huid van een patiént bevond. Als Alexandrié de
oermoeder van de moderne bibliotheek is, is het
niet meer dan terecht om Pergamon de oervader
van de medische kliniek te noemen.

Helaas ging ook de Bibliotheek van Per-
gamon uiteindelijk ten onder. Sommige historici
denken dat het tijdens de strijd tussen Romeinse
troepen en de Pergameense koninklijke dynastie
is vernietigd, maar de exacte details blijven nog
altijd onduidelijk. Als Galenus in zijn tijd wist hoe
het met de bibliotheek zou aflopen, had hij zich
misschien meer gericht op het vinden van de juis-
te medische behandeling voor brandwonden.

Een foto kort voor het begin van de opgravingen bij
Pergamon in 1885

De Bibliotheek van Assoerbanipal

Als je dacht dat de oude bibliotheken alleen uit
papyrus en perkament bestonden, ken je de Bi-
bliotheek van Assoerbanipal in het oude Assyrié
niet. Deze bibliotheek, opgericht door koning As-
soerbanipal in de 7e eeuw voor Christus, was als
een schatkist van kleitabletten, waarop inscrip-
ties in het spijkerschrift stonden.

Deze bibliotheek in Nineve bevatte meer
dan 30.000 Kleitabletten die allerlei onderwer-
pen behandelden, van wetten en religie tot as-
tronomie en literatuur. Het was alsof je door de
archieven van een oude bureaucratie en een nerdy
wetenschapsclub bladerde, alles op klei geschre-
ven. Bovendien lag tussen deze duizenden kleita-
bletten ook het oudste stuk tekst dat ons historici
bekend is: het Gilgamesj-epos.

Gelukkig is deze bibliotheek niet verlo-
ren gegaan door een vuurzee of conflicten. Het
werd ontdekt door archeologen in de 19e eeuw,
en de Kkleitabletten onthulden ons veel over de
oude Assyrische beschaving en hun fascinatie

voor het vastleggen van hun kennis in klei. Maar
laten we eerlijk zijn, kleitabletten zijn misschien
wel minder vatbaar voor brand, maar je kunt ze
niet bepaald op je nachtkastje leggen om te lezen.

Hoewel deze bibliotheken zijn verdwe-
nen, herinneren ze ons eraan dat de dorst naar
kennis en de inspanningen om deze te bewaren
en te delen, eeuwenlang diep geworteld zijn in de
menselijke geschiedenis. Het waren de pioniers
van de intellectuele revolutie, de bewakers van
het geschreven woord en de bronnen van inspira-
tie voor de generaties die na de stichters kwamen.
Laten we als aanstormende historici hun nalaten-
schap dan ook koesteren, zelfs - of juist - in het
digitale tijdperk.

Enkele kleitabletten uit de bibliotheek van Assoer-
banipal in het British Museum
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TRAVEL GUIDE TO THE MAURYA EMPIRE
A Time Traveller’s Brochure to Ancient Antiquity

By Emilios Gregoriou

Deciding where to go on vacation is often not a
straightforward task for many. So many coun-
tries, famous cities and sites to choose from.
Not to mention the food factor. If this was not
already a difficult choice, imagine the indeci-
siveness of finding a place to travel to if you
could choose the time in history as well. You
could go to the glorious ancient cities of Rome,
Athens, Alexandria and the likes, but you're
not one to be unoriginal. If antiquity’s your
thing, look beyond the Mediterranean for a
real treat. A shiny new empire is waiting for
your arrival, and it doesn’t even exist in your
Introduction to the Ancient World book. Get
yourself a boat with sails, or a bike, and make
your way east to the empire of the Maurya!

The Beast from the East

Most of what people know about ancient India
tends to start with the arrival of the Greeks to
South Asia thanks to a Macedonian twentysome-
thing conquering everything in view on begin-
ner difficulty. This is an absolute shame, becau-
se many notable places, people and events have
been occurring as though invisible to our rather
Eurocentric gaze. It's a good thing then, that you
wanted to be hip and go east for your vacation,
and what a good time you chose! Your time machi-
ne is clocked in for the year 275 B.C.E, with your
destination ideally set for the capital city of Pata-
liputra, modern-day Patna. You will immediately
find yourself drawn to the city that has (or in this
case will be) seat to a great number of dynasties
and empires, but in this particular moment you
and your interpreter pick up on the fact that the
current ruler is the legendary Ashoka.

Ashoka is the kind of historical figure that
most history buffs tend to learn about, if at all,
during a crazed YouTube binge-watch past mid-
night. But you're here, in the flesh. Ashoka him-
self is probably not home on your arrival, but be
not discouraged, as you can look upon his mighty
palace, filled with wonders. It is unlikely a stran-
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ge foreigner is very welcome inside, so gaze from
a distance and with caution; Ashoka is known as
“the great” after all, not that they would know that
at the time.

Getting Spiritual

If peeking into royal quarters is not your thing,
let’s hope you've brushed up on your Prakrit or
Sanskrit, or at the very least brought an interpre-
ter with you, because you’d be able to discuss the
intricacies of Ashoka’s dhammas, or the Buddhist
councils that took place for the still relatively fled-
gling religion. Talk of religious and judicial edicts
would have been all the rage, just as the Christians
would strangle each other over their ecumenical
councils a few centuries later. In fact you could
read all about it yourself on one of the many Mau-
rya billboards, the pillar edicts erected by Ashoka
that dot his lands from here to Kandahar.

Overall, about five days in Pataliputra
should suffice. Don’t skip on the beautiful sunsets
by the mighty Ganges river before your departure.
From this point onwards this journey is essenti-
ally yours to choose, as you can choose any one
direction to explore this ever-expanding empire.

War Tourism

For the mavericks, a journey down south will be
the most thrilling. If war tourism is something
that pulls you, then this border region between
the Maurya and the South Indian Cholas, some-
where along the Deccan plain, will be just the
place for you. Much caution is advised. You do
not want to find yourself in the middle of a brutal
battlefield. Much of the south of what we term as
India was a fighting ground amongst states. If you
venture far enough south, you can even visit the
cave Shravanabelagola, in which the founder of
the empire, Chandragupta, was buried.

Not everything needs to be about war,
however. The spiritual travellers will want to
check out the areas north-west of them, and make
a pilgrimage to the fabled towns known to have
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hosted Buddha himself. Lumbini, the place where
the Buddha was born, and Kushinagar, the place
of his death, both became known unsurprisingly
as important pilgrimage sites for Buddhists. My
guess is that most of the Dutchies might go for this
Maurya-tour package, due to the insane collecti-
on of Buddha’s in Dutch households. The mystery
of this strange Dutch tradition aside, to visit the
home of Buddha a couple of centuries from when
he lived is an unforgettable experience for the
ages. You might even reach Nirvana.

Conclusion

No matter the direction you go, many natural
and man-made treasures wait for you. Alternati-
vely you can time travel to the fall of the empire
and watch the Greeks get involved in the scraps,
if that’s your thing, but the rough-and-ready tra-
veller will know the hidden gems of this time and
place. The grand fortresses and lively religious
discourse around you will surely be something
to take back with you through life, and perhaps
even inspire a very original Bachelor’s thesis. The

only thing I cannot pretend to know is what kind
of food they ate at the time, or what it tastes like.
So, for the foodies, I'd say do some more deep dive
before you become disappointed to find out the
Indian food found in your local restaurants tastes
nothing like a classic Mauryan dish. I would never
make that much effort for an article without pro-
per compensation.

Let this nevertheless urge the budding
time travellers to tick off a new empire from their
lists!
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Topr 5 TASTBARE PLEKKEN UIT DE OUDHEID
Op zoek naar de Romeinen in Nijmegen

Door Rosa Raeijmaekers en Jetze Boon

Nijmegen presenteert zich al zolang men zich
kan herinneren met trots als de oudste stad
van Nederland; de belangrijkste locatie van
Romeins Nederland. Hier bouwden de Ro-
meinen de grootste stad, Oppidum Batavorum
(vanaf keizer Trajanus Ulpia Noviomagus
Batavorum). Deze stad had een belangrij-
ke militaire en economische functie wegens
haar locatie direct achter de limes. Er werden
markten gehouden, er kwam een forum, een
groot badhuis en een tempel. Tweemaal ves-
tigde zich een groot legioen bij de stad. Van
deze glorieuze stad lijkt echter nog maar wei-
nig meer over te zijn. Desondanks hebben wij
na wat speurwerk vijf plekken gevonden waar
men heden ten dage nog in de voetsporen van
de Romeinen kan treden.

5. Zonnewijzer Noviomagus

De titel van onze nummer vijf lijkt te suggereren
dat er in Nijmegen een Romeinse zonnewijzer te
vinden is. Helaas is dit niet het geval. Dit heeft
alles te maken met het voor verbouwing geslo-
ten Valkhof Museum. Voor de oudheid is van het
kunstwerk slechts het onderste deel relevant,
welke gebaseerd is op delen van een Romeinse
godenpijler uit de eerste eeuw na Christus. Deze
pijler is, zo wordt aangenomen, opgericht ter ere
van de kroning van keizer Tiberius omstreeks
14 na Christus. Op de oorspronkelijke pijler zijn
naast deze keizer ook reliéfs van onder andere de
goden Apollo en Diana zichtbaar. Dit om godde-
lijke steun aan de keizer te symboliseren. Twee
delen van deze pijler zijn gevonden tijdens opgra-
vingen in de jaren 80 en bevinden zich sinds de
opening in het Valkhof. Doordat het kunstwerk
niet voorzien is van een duidelijk bordje ben je
als bezoeker helaas afhankelijk van het internet.
0ok Kelfkensbos is niet wat de naam suggereert.
Het enige wat nog rest van hetin 17e eeuw aange-
plante bos is de naam en het kale marktplein dat
sterk in contrast staat met het naastgelegen his-
torische Valkhofpark. Al met al is het kunstwerk
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niet geschikt voor het opwekken van een histori-
sche sensatie, zeker niet wanneer je je beseft dat
de originele godenpijler zich binnen een straal
van honderd meter bevindt.

4. Romeinse zuil in Nijmegen-Oost

Voor onze nummer vier vervolgden we onze weg
richting Nijmegen-Oost. Waar anno 2023 de bak-
fietsouders welig tieren, stond rond het jaar 100
een Romeins forum dat fungeerde als markthal
voor handelaren en boeren uit de omgeving. De
zuil is door haar centrale locatie in de woonwijk
goed bereikbaar, maar het lijkt voor buurtbewo-
ners vooral een hindernis op hun fietsroute te
zijn. Midden in deze woonwijk uit de jaren 0 voelt
deze Korintische zuil inderdaad een beetje als
een anachronisme. De gebruikte kleuren (geel en
blauw) op de paal passen daarentegen goed in de
stijl van de omliggende woningen en geven een
betere indicatie van het oorspronkelijke uiterlijk
van de zuil dan sommige ruines. De locatie en
kleur mogen dan aardig kloppen, het is wel pro-
blematisch dat enkel de fundering gevonden is en
het uiterlijk van de zuil moest worden afgestemd
op ‘vondsten uit andere plaatsen’. Het onmogelijk
leesbare bordje en het feit dat de zuil van kunst-
stof gemaakt is, maakt de locatie daarnaast vrij
teleurstellend. De gemeente weet hier gelukkig
voor te compenseren met een informatieve wan-
deling langs een aantal borden en contouren van
de markthal in het stratenpatroon. Een hierbij
aangeboden filmpje is daarentegen met name een
sfeerimpressie van 2011, in plaats van de beoog-
de tijdreis naar de Romeinen. Ook de Star Wars-
sound effects mochten niet echt baten en het is ab-
soluut niet de beste manier om Romeins erfgoed
tot uiting te laten komen. Kijk echter vooral even
omhoog vanaf de voet van de zuil. De grootte in
combinatie met een blauwe lucht geeft dan, met
een beetje geluk, toch het gevoel dat je als inwo-
ner van Noviomagus onderdeel bent van een im-
mens Romeins imperium.
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3. Museum de Bastei

Een museum dat een stuk minder bekend is dan
het Valkhof, is De Bastei. Het museum bevindt
zich onderaan het Valkhofpark en is dus makke-
lijk te bezoeken. Naast een hoop informatie over
de natuur(historie) van de stad Nijmegen en haar
omgeving, zijn hier ook een hele hoop oude mu-
ren en funderingen te bewonderen van verschil-
lende bouwwerken die door de eeuwen heen op
de plek van het museum hebben gestaan. Ook de
Romeinen hebben een plaatsje in het museum.
Een (klein) deel van een oude Romeinse tufstenen
muur uit de 3e of 4e eeuw is hier nog te bewonde-
ren. Deze is later in de Middeleeuwen gebruikt als
draagmuur voor de kelder van het stadskasteel.
De muur spreekt erg tot de verbeelding. Je kan er
omheen lopen, de muur aanraken en er zijn ver-
schillende filmpjes en teksten met informatie te
vinden. Verder in het museum zijn nog verschil-
lende Romeinse vondsten te bewonderen van op-
gravingen in Nijmegen. Een aantal scherven van
servies, een mes in de vorm van een asperge en
een (replica van een) grafsteen dat hier gevonden
is. Verder is er voor kinderen (en studenten) een
ontzettend leuke speurtocht en een namaaksu-
permarkt waar je Romeinse boodschappen kan
doen, waarna een apparaat je vertelt hoe de Ro-
meinen deze producten gebruikten. Ook is er de

mogelijkheid om een Romeins spelletje te spelen.
Het museum is zeker een aanrader om een keer-
tje te bezoeken. Misschien niet als je op zoek bent
naar de Romeinen in Nijmegen of naar diepgaan-
de historische informatie, maar eerder voor een
reis door de geschiedenis of een leuke dagbeste-
ding. Er worden in het museum verschillende ver-
halen verteld, van de prehistorie tot de Tweede
Wereldoorlog, aan de hand van de muren die er
te zien zijn. Het museum heeft bovendien studen-
tenkorting en gratis toegang met de museumjaar-
kaart! Als je graag wat meer wilt weten over de
voorwerpen in het museum (of de geschiedenis
van Nijmegen), schroom dan niet om het per-
soneel aan te spreken. Zij vertellen je maar al te
graag over alles wat er te zien is en meer.

2. Het Aquaduct

Een stuk hoger op de lijst dan we van tevoren
verwachtten, eindigt het Romeinse Aquaduct dat
nog steeds te “zien” is in de bossen van Berg en
Dal. (Verdere resten van het vijf kilometer lan-
ge aquaduct zijn terug te vinden tot in het lager
gelegen Beek, al is het overgrote deel slecht be-
reikbaar.) Het vinden van het aquaduct is nog een
flinke opgave. Na een ontzettend zware fietstocht
berg op en af (Berg en Dal kreeg deze naam niet
zonder reden) op de goedkope studentenfiets, is
het even zoeken naar het eerste informatiebord.
De websites van de gemeente doen het helaas niet
en ook de routebeschrijving is niet meer beschik-
baar. Een aantal pijltjes en een informatiebord,
dat trots bewaakt wordt door een levensgrote na-
maaksoldaat, leiden je een woonwijk van Berg en
Dal in. Na korte tijd verdwijnen de pijltjes en zal
men op goed geluk het bos in moeten lopen. Zodra
je eenmaal in het bos bent, is het aquaduct niet te
missen. Een enorme diepe, lange kuil strekt zich
uit tot in de verte. Hier was ooit een groot houten
aquaduct dat de soldaten van het Legio X voorzag
van water. Omdat dit aquaduct gemaakt was van
hout, is er nu niets meer van te zien. Geen grote
witte bogen of imposante bouwtechnieken. Lange
tijd is er zelfs debat geweest of het aquaduct iiber-
haupt bestaan heeft. Na opgravingen in 2020 is er
genoeg bewijs gevonden voor de echtheid van
het aquaduct en in 2021 is het aquaduct als on-
derdeel van de Limes opgenomen in de UNESCO
Werelderfgoed lijst. Het “aquaduct” is indrukwek-
kend om te zien en met een beetje fantasie geeft
het een beeld hoe groots het Romeinse bouwwerk
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ooit was. Als je niet beschikt over deze fantasie,
kan je er altijd nog een mooie boswandeling ma-
ken. Met een beetje lef is het aquaduct bovendien
rolstoelvriendelijk, getuige de man die in een
scootmobiel de heuvel af scheurde om dit wereld-
wonder te aanschouwen.

1. Het gezicht van Nijmegen

De nummer 1 van onze top 5 heeft mogelijk een
kleine toelichting nodig. Het kunstwerk ‘Het ge-
zicht van Nijmegen’ is immers, net zoals de zuil,
niet écht Romeins en een (sterk uitvergrote) re-
plica. Waarom is dit dan toch de winnaar? Dit
heeft alles te maken met de verbouwing van het
Valkhof Museum, dat ten minste tot het voorjaar
2025 zal duren. Om dit even in perspectief te
plaatsen; de verbou-
wing heeft dan onge-
veer net zoveel tijd
in beslag genomen
als een bachelor Ge-
schiedenis. Kortom,
het kunstwerk uit
2020 is voor nu de
enige mogelijkheid
om het Romeinse
gezichtsmasker uit
de eerste eeuw na
Christus van dichtbij
te bewonderen. En
hoe. Zelfs de details
van de restjes van de
vergulde buitenkant
zijn meegenomen in
het ontwerp en wanneer je het grote aantal spin-
nen negeert is het best goed toeven aan de bin-
nenkant. Zo kan je de wereld toch een beetje zien
vanuit het perspectief van een Romeinse soldaat,
al is het dan de skyline van 21ste-eeuws Nijme-
gen. De informatie aan de binnenkant is verder
weinig verhelderend. Het karige bordje gaat, lo-
gischerwijs, vooral over het kunstwerk zelf en de
vondst van het origineel. Ook de locatie draagt
niet bij aan inzicht in Romeins Nijmegen, doordat
het kunstwerk geplaatst is op een nagebouwde
vroegmoderne schans (inclusief ruines en een ka-
non uit 1786!).
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Een beetje Romeinenkennis is dus wel van be-
lang, wil je begrijpen waar je naar kijkt. In het
kort; een op maat gemaakte gezichtshelm voor
een Romeinse cavaleriesoldaat. Waarschijnlijk
bedoeld voor gevechten in plaats van ceremonies,
wat lang gedacht werd, en mogelijk geofferd in de
Waal. Hoewel je het voor de Romeinse sensatie
niet hoeft te doen, is het prachtige namaakmasker
meer dan geschikt voor een foto met op de achter-
grond een zonsondergang. Dat zal je met het ech-
te masker niet zo snel zien gebeuren. Misschien
omdat deze al sinds 1915 in een museum ligt en
daarvoor honderden jaren bedolven was onder
het slijk van de Waal, maar dat terzijde.

De zoektocht heeft een mooie fietstocht
door de oudste stad van Nederland opgeleverd,
waarbij het ont-
dekken van nieuwe
plekken gegaran-
deerd is. Belang-
rijk om hierbij op
te merken, is dat je
vooral de moderne
stad en de rol van
het Romeinse Rijk
hierin leert ken-
nen. Zo heeft Nij-
megen maar liefst
twee Keizer Trai-
anuspleinen, met
als grootste ver-
schil dat de ene een
verkeersplein  en
de andere een kaal
grasveld is. Ook het bestaan van een appartemen-
tencomplex genaamd Porta Romana getuigt van
de doorwerkende kracht van het Romeinse impe-
rium in onze Waalstad. Als laatste noot bij deze
top 5 moet vermeld worden dat vrijwel al onze
locaties zich in het oosten van Nijmegen bevin-
den, terwijl de stedelijke kern van de toenmalige
Romeinse stad zich in het huidige Nijmegen-West
bevond. Dit omdat van die omgeving slechts 10%
archeologisch onderzocht is. Hoewel Nijmegen
dus maar al te graag pronkt met de grandioze slo-
gan “old city, young vibe” is de old city ver te zoe-
ken.



DOCENTEN ToP TIEN
De allerbelangrijkste historische personages aller tijden!

Door Sven Betjes, ingeleid door Jessica Vogels

Lang weggeweest maar nu terug, de Docenten Top Tien-rubriek! Ditmaal hebben wij dr. Sven
Betjes aan de tand gevoeld over welke tien personages hij vindt dat de allerbelangrijkste ooit
waren. Wij hebben hem een lijst gestuurd van tien personen, waarbij we verder dan de tradi-
tionele figuren keken, en hem gevraagd hier drie personen van te vervangen met een toelich-
ting. Zie hier het resultaat!

Cai Lun
Mary Shelley
Florence Nightingale
Augustus Mohammed
MaartenEuther Jeanne dArc
Karl Marx
Baruch-Spinoza Leonardo da Vinci
Marie Curie
Keizer Meiji
Samuel van Houten

Toelichting dr. Betjes:
“Het probleem met dit soort lijstjes is natuurlijk dat de voornaamste historische ontwikkelingen maar
moeilijk aan een tiental personen zijn op te hangen. Zelfs die figuren die de wereld daadwerkelijk
naar hun hand wisten te zetten, deden dat zelden alleen. Zo bouwde het Principaat van Augustus
voort op de precedent van Julius Caesar en was het Augusteische project zonder de militaire kundig-
heid van Marcus Agrippa waarschijnlijk nooit van de grond gekomen. Wie in ieder geval volgens de
overlevering meer van eigen kracht uitging was Mohammed. Meer ook dan bijvoorbeeld Jezus Chris-
tus was Mohammed zelf als militair leider verantwoordelijk voor de (aanvankelijke) brede versprei-
ding van zijn ideeén. De miljoenen Mohammeds die tegenwoordig op de aarde rondlopen - alsook de
terugkerende controverse rond zijn figuur - zijn het bewijs van de blijvende impact van de profeet.
Augustus moet zijn plaats dan ook afstaan aan Mohammed.

Na een luttele duizenden jaren te zijn genegeerd in geschriften en historische kronieken,
is er eindelijk meer aandacht voor de vrouwen van het verleden, getuige ook deze lijst. Helaas leidt
de ondergesneeuwde rol van vrouwen in premoderne bronnen ook vaak tot het vrijwel volstrekt
negeren van vrouwen van voor de moderne tijd. Daarom zie ik Jeanne d’Arc graag terugkeren in deze
lijst. Gezien haar voorname rol in een wereld die vrijwel volledig in het teken stond van de man en
de mythische status die zij in haar zeer korte leven - ze werd rond haar 19de geéxecuteerd - heeft
bewerkstelligd, mag zij hier toch zeker niet ontbreken. Dit mag wat mij betreft ten koste gaan van
Maarten ‘meisjes zijn als onkruid’ Luther.

Tot slot een bewonderenswaardig figuur die in één woord te vatten is: Leonardo da Vinci,
alleskunner. Symbool van de menselijke inventiviteit, een hoopvol figuur in tijden dat hier misschien
wel het uiterste van wordt gevraagd. Met enige schroom zou ik daarvoor Baruch Spinoza weg willen

strepen.”
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ALCIBIADES
De mooiboy van de oudheid

Door Rosa Raeijmaekers en Saartje Bruens

Een naam die misschien minder bekend is dan
die van Plato, Socrates of Thucydides is die van
Alcibiades. Toch wijdde Thucydides een boek
aan de jongen, was hij een “bijzonder intieme
vriend” van Socrates en schreef ook Plato twee
boeken over hem. Alcibiades werd door velen
de mooiste man ooit genoemd en met deze
schoonheid kreeg hij alles voor elkaar. Hij
leidde het leven van een filosoof, aristocraat,
Olympisch kampioen, politicus, commandant
en vooral dat van een losgeslagen bachelor. In
onze ogen is Alcibiades dan ook de meest ico-
nische Griek uit zijn tijd.

Alcibiades werd geboren in Athene rond het jaar
450 v. Christus in een rijke familie. Zo was hij bij-
voorbeeld het neefje van de befaamde Pericles,
die na de dood van zijn vader voor hem zorgde.
Alcibiades was al op jonge leeftijd bekend in de
aristocratische kringen van Athene door zijn op-
vallende schoonheid en bijzondere gedrag. Alcibi-
ades bedreef de liefde met menig vrouw én man
en was bijzonder intelligent en ijdel. Ook de be-
kende filosoof Socrates liet zijn oog vallen op de
jonge hengst en hoopte zijn intelligentie te redden
door de jongen te civiliseren. Socrates werd hier-
door zijn “mentor” genoemd, maar volgens Plato
was Socrates Alcibiades’ grote liefde. Het plan van
Socrates om Alcibiades wat manieren te leren, is
geen succes geworden.

Nazijn tijd in de leer bij Socrates, waar hij
de kunst van de retoriek leerde, begon Alcibiades
zijn militaire carriere. Hij vocht heldhaftig in ver-
schillende grote slagen, redde het leven van me-
nig soldaat en werd Olympisch kampioen op het
beroemde onderdeel wagenrennen. Ondertussen
trouwde hij met Hipparete (een teleurstelling
voor zijn vele geliefden). Hipparete was de doch-
ter van Hipponicus, een rijke Athener en Alcibi-
ades ontving een enorme bruidsschat. Hipparete
zou van Alcibiades hebben gehouden, maar door
zijn vele affaires wilde zij van hem scheiden. Alci-
biades was het hier niet mee eens en ontvoerde
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zijn vrouw. Hierdoor kon Hipparete niet verschij-
nen als getuige en kon de rechtszaak niet door-
gaan. Hipparete bleef met Alcibiades getrouwd tot
zijn dood.

De Grieken waren in deze tijd in de ban
van de Peloponnesische oorlog. Deze was net wat
gekalmeerd door de wapenstilstand die Atheen-
se politicus Nicias had gesloten met de Sparta-
nen. Het was dan ook pas na deze wapenstilstand
dat de carriére van Alcibiades echt van de grond
kwam. Hij opperde het radicale idee om Syracu-
se, een machtige stad op Sicilié, te onderwerpen.
Een plan dat bijna onmogelijk was. Door zijn wel-
bespraaktheid, en volgens velen zijn schoonheid,
kreeg Alcibiades zijn zin en vertrok hij met een
van de grootste vloten die Athene ooit gekend
heeft richting Sicilié.

De avond voor het vertrek, tijdens een
groot afscheidsfeest, werden alle Hermes beel-
den, die eigenlijk alleen uit het hoofd en genetali-
en van de god Hermes bestonden, ontnomen van
hun mannelijkheid. Er ontstonden complotthe-
orieén over de daders van deze heiligschennis,
maar de meesten wezen Alcibiades en zijn vrien-
den aan als de schuldigen.

Alcibiades werd echter pas teruggeroe-
pen voor de rechtszaak toen hij al onderweg was
naar Sicilié. Tijdens de vaart terug naar Athene
mocht Alcibiades met zijn eigen schip achter de
boot van de Atheners varen, die hem terug naar
huis zouden begeleiden. Alcibiades had andere
plannen en toen hij genoeg afstand tussen hem
en de Atheners gecreéerd had, veranderde hij zijn
koers en ging op weg naar de grootste vijand van
Athene; Sparta.

Eenmaal aangekomen in Sparta, bezocht
Alcibiades koning Agis II, van wie hij de begeerde
functie van adviseur ontving. De Atheners veroor-
deelden hem ondertussen ter dood in absentia. In
ruil voor een veilig verblijf vertelde Alcibiades de
koning van Sparta de Atheense plannen, waarmee
hij de Spartanen naar verschillende overwinnin-
gen hielp. Ook de vrouw van Agis was blij met
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de komst van de knappe Athener. Niet veel later
baarde zij een kind dat wel heel veel op de mooie
Alcibiades leek. Toen Alcibiades lucht kreeg van
plannen om hem te doden, vluchtte onze playboy
naar de volgende grootmacht: Perzié.

In Perzié kreeg Alcibiades wederom een
hoge functie als adviseur, ditmaal van koning Da-
rius II (tevens farao van Egypte) en zijn satrapen.
Hij gaf verschillende invloedrijke adviezen aan de
Perzen. Zo adviseerde hij Darius om niets te doen
tot Athene en Sparta uitgeput waren, om vervol-
gens beide rijken over te nemen.

Na een tijdje
in Perzié te hebben
doorgebracht pro-
beerde Alcibiades
terug te keren naar
Athene. Vanuit Perzié
probeerde hij van de
democratische polis
Athene een oligarchie
te maken. Dit omdat
hij inzag dat zijn dood-
straf niet meer zou gel- |
den als de democratie
die deze had opgelegd
er niet langer zou zijn. §
Het plan kreeg veel f
aanhang van de elite,
maar weerstand van
een vooraanstaande
generaal maakte de
uitvoering van dit plan onmogelijk.

Andere Atheense generaals zagen na een
hoop interne en externe problemen in dat het
handig zou zijn als Alcibiades weer aan hun kant
zou staan. Er werd een leger gestuurd om de man
op te halen en hij keerde terug in zijn positie als
Atheens strateeg en legerleider. Zo was de cirkel
rond. Hij boekte overwinning na overwinning in
de Peloponnesische oorlog en iedereen leek te
zijn vergeten dat deze man het land twee keer had
verraden en eigenlijk voortvluchtig was.

Nadat zijn eer hersteld was, trok Alcibi-
ades weer door de straten van Athene. Hij werd
als een ware held onthaald en zelfs verkozen tot
opperbevelhebber van land en zee. Toch waren er
ook een hoop wantrouwige mannen. Zij vreesden
dat Alcibiades wraak zou nemen of nog steeds
voor de Spartanen en/of Perzen werkte. Anderen
geloofden dat de terugkeer van Alcibiades een

slecht voorteken was van de goden.

Het militaire succes van Alcibiades ein-
digde uiteindelijk na de slag van Notium. Alci-
biades had zijn roerganger Antiochus de leiding
gegeven over de Atheense vloot. Helaas ging An-
tiochus tegen de orders van Alcibiades in en daag-
de de Spartanen uit tot een zeeslag, die de Athe-
ners vervolgens verloren. Thuis in Athene kreeg
Alcibiades de schuld van de nederlaag, wat het
einde betekende van zijn militaire carriere.

Niet veel later eindigde ook het leven van
Alcibiades. Over zijn noodlottige einde doen ver-
schillende verhalen de
| ronde. Het meest voor
waar aangenomen ver-
haal is dat van een in-
gehuurde moordenaar.
Deze stak zijn woning
in brand, waarop Alci-
biades met getrokken
mes zijn huis uit was
gesprongen om hem te
bevechten. Hierop ant-
woordde de man met
een salvo pijlen die de
schone Alcibiades op
St. Sebastiaan deden
lijken. Zeer waarschijn-

liik was de moord
in opdracht van een
machtige Spartaanse

generaal en is deze uit-
gevoerd door een Perzisch satraap van Darius II.
De mooiste man die ooit geleefd had, stierf een le-
lijke dood.

Alcibiades was vanuit de moderne stan-
daard zeker geen geémancipeerde held. Toch
zorgt onze knapperd voor bijzonder interes-
sante geschiedenis. Van zijn “bijzonder intieme
vriendschap” met Socrates en de Olympische
overwinning tot het verraden van Athene en het
bezwangeren van de Spartaanse koningin. Met
zijn schoonheid wist Alcibiades het allemaal voor
elkaar te krijgen. Er is geen opiniestuk nodig om
duidelijk te maken waarom Alcibiades de meest
legendarische persoon uit de oudheid is, zijn le-
ven zegt genoeg. Niet alleen grote schrijvers uit
de oudheid wilden over hem schrijven, ook twee
meiden vandaag de dag kunnen het niet laten.

(We <3 Alcibiades).
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STUDYING WITHOUT BORDERS

Discovering the classics in Durham
By Eva Grooten

Last autumn, exactly one year ago, I started
my studying abroad adventure for one semes-
ter at Durham University in England. As part
of my third year, I had the opportunity to do a
Study Abroad Minor. Radboud University has a
lot of connections with other universities and
the choice on where to go is plenty. If you're
interested in this I recommend you check out
the website of the International Office of the
Faculty of Arts. I finally decided on going to
Durham and since our faculty has an exchange
deal with their classics department, I would
go on to follow various courses within this de-
partment. Studying abroad and being part of
this department was amazing and I'll tell you
all about it in this article!

A semester abroad in the United Kingdom seemed
like the perfect opportunity to get as close to stu-
dying at Hogwarts as I could, so I gladly boarded
the boat to England. Upon arrival I was amazed
by the immense Durham Cathedral (where they
actually filmed Harry Potter) and the medieval
streets filled with tearooms. The cobblestones
that connect the city’s treasures made me give
up on my heels very soon and the lack of bike
lanes forced me to take long walks each day. Ho-
wever, this wasn’t such a bad thing, even though
it didn’t always feel like that at the time. Despite
the small size of Durham, it’s filled with a lot of
history which is hard to miss when wandering
around. The city is especially proud of the saints
that found their final resting place in the grand ca-
thedral like Saint Bede, a figure well known to us.
The history and old traditions that engulfed the
city and its student culture were fascinating to me
and felt both familiar and totally strange. Upon ar-
rival I couldn’t have known all the surprises this
tiny city had in store for me.

It wasn’t only the old English stories and
customs that held my fascination, but in the class-
rooms [ could travel to a whole other time and
place. In here I revisited the ancient times which
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I'd learned a lot about in high school and my first
year at university, but missed learning about since.
The classics department had an immense range of
topics to study with each their very own focus on
something entirely different. [ studied the classics
not only in their own time but also their lasting
impact on various periods through the decades.
My first class was about Greek tragedy where we
had to study Oedipus Rex by Sophocles. We didn’t
just look at the themes and use of language in the
story but also focused on how we would interpret
this tragedy today. After studying the text's own
context, we were encouraged to view this story in
the light of modern day concepts, like feminism
and structuralism. This made for very interesting
and in depth analyses and I was often struck by
admiration for my teacher and fellow students
(their English accent did help them sound impres-
sive to me).

After my tragedy class I would go on to
study the classics in our contemporary culture.
This was probably my favourite class where we
would discuss items like The Song of Achilles, Lore
Olympus and the movie Troy. It truly opened my
eyes on how integrated the classics are in our
everyday entertainment. Of course I've read Per-
¢y Jackson growing up and seen the Disney movie
Hercules plenty of times so [ wasn’t unaware of
this, but it was nice to (re)discover all the diffe-
rent kinds of artforms that are still inspired by the
ancient times. Not just movies and books but also
artworks that combine ancient and contemporary
styles like the murals of the Spanish duo PichiAvo
(definitely worth looking up). Not only did we
discuss these works in our class, but on Friday
morning we would bring an art form chosen by
ourselves to a seminar that took place once every
few weeks. Here [ would sit with nine other girls
and discuss our chosen works with our teacher, a
woman that could start captivating conversations
and made me feel glad to be there. I chose to bring
Cassandra by ABBA to the group and very much
enjoyed talking to the others about their chosen
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projects that ranged from comics to children’s
books.

This class felt a bit like my own ancient
sanctuary on the early Friday morning when Dur-
ham was still clouded in mist and we would have
our peaceful conversations in a classroom next to
the river flowing outside of the window. It might
sound cliché but a class full of women in a field
that’s mainly dominated by men made for a real-
ly nice environment that felt very inspiring. With
my English friend Lucy, who I met in this class, I
went on to our “Dialogues with Antiquity” cour-
se that focused on the ancient times shown in
art from the middle ages to modern times. This
meant studying images of Greek goddesses and
ancient myths but also classical elements used
in biblical paintings for example. The class cove-
red paintings, architecture, statues and so much
more. Once again [ had this really cool teacher
that could show so many hidden meanings in a
painting and would occasionally be in Rome for
the weekend because she had to be at the opening
of an art exhibition.

In my last class at the classics depart-
ment I joined first years in studying monuments
from the age of Augustus. Even though this was a

first years’ course and I'd already learned quite a
lot about this period in previous years, I enjoyed
listening to the stories again and the impact of
monuments and memory (as the course was cal-
led). People often expect that I would have lear-
ned a lot about English history when I tell them
[ studied abroad in Durham but I discovered so
much more. Even I didn’t expect [ would learn so
much about something else than English history.
I had so much fun taking these courses though
and [ also felt very lucky since the classics depart-
ment in Durham is ranked as one of the best in
the United Kingdom. To have been able to partici-
pate there for a few months was such an amazing
opportunity. [ would definitely recommend doing
a Study Abroad Minor. Not only to discover new
places and meet people who will become your
best friends, which is amazing, but also because
you get to experience a whole new study environ-
ment which you wouldn't if you only stayed at one
university (in your own country). So get out there
and experience all the different kinds of discove-
ries studying abroad can offer!
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ANTIEKE ARTSEN EN HUN SHENANIGANS
Geneeskunde in de Grieks-Romeinse wereld

Door Jessica Vogels

Voor het Themacollege De Weelde van Water,
voor een aantal van jullie een verre toekomst,
voor anderen een huidige struggle, heb ik
onderzoek gedaan naar antieke artsen en

de verschillende manieren waarop zij water
voorschreven als geneesmiddel. Tijdens dit
onderzoek kwam ik erachter dat artsen uit
de antieke tijd, zowel Griekse als Romeinse,
erg bijzondere vormen van geneeskunde
erop nahielden. Voor dit vrije stuk ga ik een
paar van mijn meest bijzondere bevindingen
bespreken.

Allereerst ga ik wel wat context van mijn bron-
nen moeten geven, ik ben immers historica. De
bronnen die ik heb gebruikt voor mijn thema-
college zijn De medicina van Aurelius Celsus en
Naturalis historia van Plinius de Oudere. Beide
zijn encyclopedische werken, maar van de ency-
clopedie van Celsus is toevallig alleen maar het
geneeskunde gedeelte overgeleverd. Heel jam-
mer voor de geschiedschrijving, maar wel handig
voor mij want het was een stuk minder zoekwerk
hierdoor. De precieze datering van de werken is
lastig, maar ze zijn waarschijnlijk rond de eerste
eeuw geschreven.

Een ander leuk gegeven is dat de beide
heren ook geen artsen waren en zich beriepen
op de werken van andere artsen wanneer zij hun
aanbevelingen maakten. Over Celsus is weinig
biografische informatie beschikbaar, maar hij is
waarschijnlijk in de aristocratie geboren rond 25
v. Chr. en was ofwel van Spaanse ofwel Gallische
ofwel Italische afkomst. Plinius de Oude werd
23/24 na Chr. geboren in de stand van de equites
en werkte onder de heerschappijen van Claudius,
Nero en Vespasianus en hij was z6 geobsedeerd
met kennis vergaren dat hij zich liet voorlezen
wanneer hij ziek was).

Water als geneesmiddel
Tijdens deze zoektocht kwam ik erachter dat
deze artsen echt voor praktisch alles water als
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geneesmiddel voorschreven, bijvoorbeeld bij ver-
koudheid of pijn in de gewrichten, maar ook voor
dingen als cholera, lepra, diarree en epilepsie.
lets zegt mij dat bij het ene geval een warm bad
iets meer helpt dan bij het andere geval. Ook zijn
deze ziektes besmettelijk en het verbaasde mij
dus dat ik nog niets heb teruggevonden heb van
grote uitbraken van ziektes rondom de badhui-
zen. Nu speelden sommige keizers hier wel op in.
Er is overgeleverd dat Hadrianus tijdens bepaal-
de uren de badhuizen reserveerde voor zieken.
Ik snap nu wel waarom de Romeinse badhuizen
altijd zo smerig waren als je in deze bronnen
leest dat mensen doodleuk moesten badderen
terwijl ze aan de dunne waren. Water was dus
een groot onderdeel van de ziektebestrijding uit
die tijd en men was dan ook fervent op zoek naar
geneeskrachtige bronnen.

Het geneeskrachtige water werd voorge-
schreven als drinkwater. Een interessant voor-
beeld hiervan werd toegepast bij een aandoening
die wij tegenwoordig zouden aanduiden als een
bipolaire stoornis. Soranus van Efeze beschreef
dat de toestand van mensen die aan deze aan-
doening leden verbeterde als zij uit bepaalde
bronnen in de buurt van de stad Efeze dron-
ken. Later hebben onderzoekers deze bronnen
teruggevonden en het water getest. Het bleek
veel lithium te bevatten, dit is tegenwoordig het
belangrijkste medicijn voor een bipolaire stoor-
nis! Het is echt fascinerend hoe mensen toen al
merkten dat het werkte zonder te weten waarom
en dat we het nu wel kunnen verklaren.

Antieke geneeskunde als basis voor de mo-
derne geneeskunde

Er zijn naast het lithiumwater ook nog andere
voorbeelden van hoe de antieke geneeskunde

al redelijk leek op de huidige methodes die wij
toepassen. Romeinse artsen beschreven ook al
angststoornissen. Hiervoor schreven de Stoicij-
nen, een groep filosofen die veel bezig was met
controle rond negatieve emoties, vervolgens een



vorm van hulp voor die erg lijkt op cognitieve ge-
dragstherapie. Ze deden bijvoorbeeld negatieve
visualisatie, wat inhield dat je het ergste wat er
kan gebeuren voorstelt zodat je je er op voor kan
bereiden. Hierdoor neemt de angst voor het pro-
bleem af, omdat mensen zich in wezen hebben
kunnen voorbereiden op alle scenario’s. Dit is
een voorbeeld dat laat zien dat dit soort hulpvor-
men toen ook al als behulpzaam werden gezien
en die nu nog steeds worden toegepast. Dit zie

je ook bij een vorm van lichttherapie die door
antieke artsen werd voorgeschreven, dit werd
vaak gedaan bij winterdepressie. De Romeinse
artsen zagen namelijk dat blootstelling aan licht
de klachten van hun patiénten verlichtte. Ik kan
uit eigen ervaring zeggen dat dit nog steeds toe-
gepast wordt, want ik heb op aanraden van mijn
huisarts een UV-lamp op mijn kamer staan voor
mijn winterdepressies. Het lijkt me dus dat die
Romeinen het wel bij het juiste eind hebben.

Rationele geneeskunde?

Na dit hele verhaal klinkt de antieke geneeskun-
de erg rationeel en toereikend en dit is natuurlijk
niet overal het geval. Er was namelijk ook een
hele sterke traditie in de geneeskunde die be-
stond uit ‘magische’ kruidenmiddeltjes, spreuken
en religieuze rituelen. Deze Italische traditie
werd door allerlei artsen breed uitgedragen.

Hier kom je de meest interessante gevallen van
geneeskunde tegen.

Een van de behandelmethodes die werd
gebruikt bij ‘melancholie’ was dat men heel hard
op bekken ging slaan. Ik heb het niet uitgepro-
beerd dus kan er niet heel veel over zeggen,
maar ik heb er zo mijn twijfels bij dat ik minder
depressief wordt van heel hard kabaal. Een an-
dere behandelingmethode voor melancholie was
opgesloten worden in een donkere ruimte, Celsus
schreef hierover dat het nut hiervan van patiént
tot patiént verschilde. Een andere veelvoorko-
mende behandeling was aderlaten, want men
geloofde dat dit hielp met de humores weer in
balans te brengen. Mensen zouden vier humores,
lichaamssappen, hebben en bij overvloed van
een daarvan werd men ziek. Aderlaten was een
populaire methode om deze lichaamssappen
af te voeren en hierdoor zou men weer gezond
worden.

Naast deze methodes werden er ook
allerlei kruidenmiddeltjes voorgeschreven. Een

van mijn favorieten komt uit De medicina en is
een behandeling voor melancholie. Celsus be-
schreef dat men het hoofd van een patiént moest
schoonmaken, daarna het hoofd scheren, daarna
het nog een keer scheren en dan moest men er
rozenolie overheen gieten. Tegelijkertijd moest
er dan wijnruit met azijn erop in de neus gestopt
worden. Ik heb deze specifieke behandelmethode
maar verborgen gehouden voor mijn therapeut,
voor ze ideeén krijgt. Plinius gebruikt ook een
heel scala aan kruidenmiddelen in zijn behan-
delingen. Voor geelzucht schrijft hij voor dat je
witte wijn met komijn moet innemen na een bad.
Voor een vorm van malaria schrijft hij rivierkrab-
ben voor die gekookt moeten worden in wijn en
die je dan na een bad moet innemen. Ik weet niet
wat deze man heeft met wijn in zijn behandelin-
gen, maar het is wel erg studentikoos van hem.

Wat ook voorkwam is dat zieke mensen
naar een tempel van Asclepius, de Romeinse god
van de genezing, gingen. Ze moesten daar een
donatie doen en dan in de tempel in een speciale
ruimte zitten waar de god aanwezig zou zijn.
Deze gaf dan advies voor wat ze moesten doen in
een droom. ‘It was revealed to me in a dream’ op
een heel nieuw level als je het mij vraagt. Deze
genezingsmethode werd vrij vaak toegepast door
artsen wanneer zij de patiént zelf niet konden ge-
nezen, want dan werd het gezien als doorverwij-
zing in plaats van dat de dokter dus niet kundig
genoeg was. Ik vond dit persoonlijk erg grappig
want stel je voor dat je bij de huisarts zit en dat
de huisarts dan doodleuk zegt ‘Ja geen idee, heb
je overwogen te gaan bidden?’

Conclusie

Kortom, in de antieke tijd hadden mensen allerlei
ideeén over hoe je gezond kon worden. Sommige
behandelingen waren waarschijnlijk wel beter
dan anderen en hebben in de basis ook de tand
des tijds doorstaan en worden in onze huidige
geneeskunde nog steeds toegepast: al is het
maar goed dat het aderlaten niet meer wordt
toegepast denk ik. Ik sluit dit vrije stuk af met het
openingscitaat van Olivier Hekster tijdens mijn
allereerste college op de Radboud omdat dit een
uitstekende illustratie is van antieke geneeskun-
de: ‘In de oudheid was men vooral bezig met niet
doodgaan!’
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HOROSCOPE
The origins of the zodiac based off of Greek myths

By Saartje Bruens

The concept of the zodiac signs as we know
them today has its origins in ancient astrono-
my and astrology. The word “zodiac” comes
from the Greek word “zoidiakos kyklos,” me-
aning “circle of animals.” The zodiac is essen-
tially a circle of twelve distinct constellations
that appear to form a belt or path in the night
sky along the ecliptic, which is the apparent
path the Sun takes across the celestial sphere
over the course of a year. Each of these constel-
lations is associated with a specific period of
time and has been assigned symbolic meaning
in astrology.

The Greeks adopted and adapted
Babylonian and Egyptian astrological ideas,
incorporating them into their own belief sys-
tems. Greek philosophers and astronomers
contributed to the development of the zodiac
as well. However, the Greeks added their own
mythological and symbolic associations to
the constellations, which gave rise to the rich
tapestry of stories and meanings associated
with each zodiac sign.

Usually horoscopes consist of random
things that could happen (they usually don’t)
so I thought I'd do something different. In the-
se pages the zodiac origins based off of Greek
myths are going to be explored and, as a fun
extra, I'll add a Greek deity that fits each zodi-
ac sign.

Aries (March 21- April 19)
Aries is often associated with the ram whose
fleece was sought by Jason and the Argonauts in
the myth of the Golden Fleece. This ram was a
gift from Hermes and Phrixus, who were trying
to escape from their wicked stepmother. Aries is
represented by the ram’s horns in the sky.

Ares is the most direct association with
Aries as both the zodiac sign and the god of war
share the same name. Ares embodies qualities
such as bravery, assertiveness, and a love for con-
flict and competition, which align with the asser-
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tive and courageous nature of Aries individuals.

Taurus (April 20- May 20)

Another creature of Greek mythology represented
by the stars is the Taurus. This sign is associated
with a bull or more specifically the Cretan Bull.
It was sent to the island by Poseidon as a sym-
bol that the son of Europa (a minotaurus) should
be the next king of Crete and that the gods were
pleased with Minos.

Hestia, the goddess of sacred fire, fits this
sign the best. The taurus is known for their ‘warm’
heart, protectiveness and love for everything
that’s cozy. They seek stability and emotional and
physical comfort in their home environments, si-
milar to Hestia’s values.

Gemini (May 21- June 21)

Gemini is associated with Castor and Pollux,
the twin sons of Leda and Zeus. The twins were
known for their close bond, and when Castor died,
Pollux asked Zeus to let them share their immor-
tality. As a result, they were placed in the sky as
the constellation Gemini.

People with a gemini sign tend to be very
resourceful, communicative and adaptable just
like Athena the goddess of wisdom and military
victory. They tend to be great at strategizing.

Cancer (June 22- Juli 22)

In Greek mythology, the constellation Cancer is
associated with the crab that was sent by Hera to
distract Heracles during one of his labors. Howe-
ver, Heracles simply crushed the crab under his
feet. To honor its sacrifice, Hera placed the crab
in the night sky.

Funnily enough the goddess of marriage
and family also fits the zodiac sign. Cancers are,
like Hera, protective and nurturing. They are real-
ly caring, loyal and will always protect their loved
ones.



Leo (July 23- August 22)

Leo is often linked to the Nemean Lion, a mon-
strous lion with an impenetrable hide that was
killed by Heracles as one of his Twelve Labors.
After defeating the lion, Heracles placed its pelt in
the sky as the constellation Leo.

Apollo is often associated with the arts,
music, poetry, and intellectual pursuits. He is
known for his confidence, creativity, and appreci-
ation for the finer things in life. Leos often have a
creative and artistic side and enjoy being in the
spotlight, much like Apollo.

Virgo (August 23- September 22)

Virgo’s association with a virgin figure could be
loosely connected to the goddesses Athena or Ar-
temis, who were often depicted as independent
and chaste goddesses. Virgo’s symbolism is often
tied to agriculture and the harvest, but there isn’t
a specific Greek deity directly associated with this
sign.

The goddess of the harvest and agricul-
ture, Demeter; is the ideal embodiment of the ma-
ternal and gentle Virgo. Virgos are guided through
life by their sensitivity, empathy, and ability to
nurture.

Libra (September 23- October 23)
Libra’s association with the scales of justice co-
mes from the Roman interpretation of the zodi-
ac. In Greek mythology, sadly, there isn’t a direct
mythological figure associated with Libra. Also
interesting, in Babylonian astrology the Libra sign
was part of the Scorpio zodiac.

Themis, the goddess of divine law and
justice is most like the Libra sign due to the sign’s
focus on balance, fairness, and justice.

Scorpio (October 24- November 21)

Scorpio is often associated with the giant scor-
pion that was sent by Apollo to kill Orion. Apol-
lo was jealous of the relationship Orion had with
Artemis. After a battle, Orion was Kkilled, and both
he and the scorpion were placed in the sky as con-
stellations by Artemis.

This zodiac sign is often associated with
secrecy, boldness, and passion. These traits are of-
ten associated with the god of the underworld Ha-
des, who wasn'’t as bad as the Disney movie made
him seem.

Sagittarius (November 22- December 21)
Sagittarius is typically associated with the cen-
taur Chiron, who was a wise and skilled healer
and teacher to Achilles (and other Greek heroes).
Chiron was known for his proficiency with the
bow and arrow.

Hermes, the messenger of the gods, re-
presents communication, curiosity, and a sense of
adventure. Sagittarians are often known for their
intellectual curiosity and desire to explore new
ideas and cultures, which align with Hermes’ at-
tributes.

Capricorn (December 22- January 21)
Capricorn is associated with the god Pan, who had
the lower body of a goat and the upper body of
a human. In some versions, Capricorn represents
the god Ea, who was associated with water and
fish.

Capricorn, being an earth sign, is connec-
ted to qualities such as discipline, responsibility,
ambition, and a strong sense of time manage-
ment. These traits align with the characteristics of
Cronus, who was known for his role in governing
the flow of time and the cyclical nature of life.

Aquarius (January 22- February 18)
Aquarius is associated with Ganymede, a beauti-
ful mortal youth whom Zeus transformed into an
eagle to serve as his cupbearer on Mount Olympus
The God, or should I say titan, that fits this
sign best is Prometheus. He was a Titan known for
his intelligence, creativity, and rebellious nature.
Prometheus stole fire from the gods and gave it
to humanity, representing the gift of knowledge
and innovation. Aquarians often exhibit a similar
desire for progress, innovation, and challenging
established norms.

Pisces (February 19- March 20)

Pisces is associated with the fish that carried
Aphrodite and her son Eros to safety when they
were threatened by the monster Typhon. They
tied themselves together with a cord to avoid get-
ting separated.

Aphrodite is the goddess of love and be-
auty, and she shares some qualities with Pisces’
sensitive and empathetic nature. Pisceans often
have a strong emotional bond with loved ones and
appreciate beauty and artistry, similar to Aphro-
dite’s values.
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POETRY
THE MODERN MAN’S DAILY THOUGHTS OF ROME

By Aemilianus Gregorianus 11

“Tuam matrem tam pigram esse dico, ut etiam Cincinnatus irridere possit”
- Cato the Elder, probably

In the digital realm where thoughts converge,
An internet phenomenon does emerge.

Men from all corners, a curious decree,

Daily thoughts on Rome, what could it be?

In pixels and screens, they gather to muse,
On ancient empire, they choose to enthuse.
The Roman Republic, its rise and its fall,
Their daily musings, an intriguing call.

With memes and posts, they celebrate the past,
Roman legacies, they hold steadfast.

Their minds wander through history’s gate,

To ponder Rome’s glory, its grandiose state.

A daily ritual, this Roman reflection,

A modern obsession, a unique connection.

From forums to chat rooms, they share their views,
Discussing emperors, politics, and news.

Julius Caesar, with laurels on his brow,
Augustus, the empire’s founder, they bow.
Nero’s fiddle and gladiator’s strife,
Themes they explore in this digital life.

They delve into culture, philosophy’s grace,
Seneca’s wisdom, Cicero’s embrace.

The Colosseum’s roars, the chariot’s race,
In their daily thoughts, they find their place.

But why this fascination, this Roman spell?
Perhaps in history, they seek to dwell.

To learn from the past, to gain insight,

From Rome’s triumphs, its wrongs, its rights.

So let them explore this digital delight,

Their daily musings on Rome, shining bright.
For in this virtual journey, they may find,

A timeless connection to history’s bind.
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OQudheid

RECIPE

Roman God Cookies
By Saartje Bruens

Chocolate chip cookies with white chocolate and pieces of Mars bar, a sacrifice good enough for
the gods that’ll also make your friends happy.

Ingredients:

- 100g unsalted butter at room temperature - 1 teaspoon baking soda

- 150g light brown caster sugar - A little bit of salt

- 50g sugar - 2 bars of white chocolate
- 1 egg at room temperature - Mars bars

- 2 teaspoons vanilla extract - 200g flour

Step 1. Grab a large bowl and a mixer. Mix the butter and sugar until combined. Then add the egg and
vanilla extract and mix until combined. Scrape the affected part of the bowl in between.

Step 2. In another bowl, stir the flour, baking soda, salt and. Mix this into the butter mixture on a low
setting. The cookie dough should now be soft and thick. Then cut the chocolate and Mars bars into
pieces and stir them into the dough. Let the dough rest in the refrigerator for at least 1 hour. Believe
me, this is a must.

Step 3. Preheat the oven to 170 degrees. Line your baking sheet with baking paper. Remove your dough
from the refrigerator and roll it into balls of about 4 cm. If you have some spare chocolate you can put
some pieces on the doughballs for a nicer look.

Step 4. Bake the cookies for 8-10 minutes or until golden brown.

Step 5. Remove from the oven and let the cookies cool off, otherwise they will be soft and fall apart.
Step 6. Enjoy/Prosit!

27



De huidige wooncrisis, die ook velen van ons als studenten raakt, vergt het creatief zoeken naar ande-
re oplossingen rondom het vinden van een kamer. Eerstejaarsstudent Cara (18) woont dan ook niet in
een doorsnee studentenhuis met 10 huis- of ganggenoten, maar heeft haar onderkomen gevonden in
een schattig tuinhuisje bij een hospice via Kamernet. ‘Het is ergens wel jammer om niet met meerdere
mensen te wonen, maar over het algemeen is het heel fijn om m’n eigen plekje te hebben. Een bij-
komend voordeel dat hierbij kwam kijken was dat het gros van het meubilair al in het tuinhuisje stond.
Een paar opvallende elementen aan de kamer zijn de dartborden en de grote Amerikaanse koelkast.

‘Die moesten blijven hangen van de man die hier woont. Hij gebruikte deze voor feestjes waarbij hij

ging drinken en darten met zijn vrienden. Net zoals elke typische geschiedenisstudent zijn er een

aantal clusters met boeken te vinden in de ruimte én staan er her en der wat items met een vintage

look. ‘Een wat oudere schoonmoeder van de hospice woonde hier een tijdje en heeft een aantal spul-

letjes achtergelaten, zoals een oud klokje en een schilderijtje, maar ook een steunrekje in de douche.

Wellicht dat deze nog eens van pas kan komen bij een late, wankelende douchesessie na een avondje
stappen. Wonen bij een hospice klinkt op deze manier zo slecht nog niet...

Tekst door Sanne Wallerbos, foto door Jessica Vogels




